
Liefdevolle herinnering aan

            Clara Van Reusel
weduwe van 

Eddy Conderaerts †

Geboren te Mol op 1 september 1941
en thuis zachtjes ingeslapen

op 14 februari 2026.

   Tinneke:

   “Moeke, wat zal ik je gevraagde én ongevraagde 😉 adviezen en   	
   luisterend oor gaan missen. Ik koester je, samen met voke,
    in mijn hart.”

     

    Hugo:
   “Trots en dankbaar dat ons dappere moeke er altijd
    voor de familie, haar vrienden en mezelf geweest is. 
   Voor eeuwig in mijn hart.”

 Steven: 
 “Moeke, fijnproefster met een sterke mening, gelukkig met de          

   kleine dingen en altijd rad van tong.
   Het was fijn om je zo lang bij ons te hebben.”

  
   
   Liesbeth:
   “Voor altijd mijn kleinste dapperste vrouwtje!”

   De wetenschap heeft moeke nog vele extra jaren gegeven. 
   Uit dankbaarheid hiervoor schenkt ze haar lichaam voor 
   onderwijs en onderzoek in de geneeskunde.


