
Elke nacht lag deze quilt over je heen als een warme omhelzing.



Rust nu maar uit, je strijd is gestreden. 
Je hebt het ontzettend moedig gedaan.

José Kenis
weduwe van Theo Lombart

28 juni 1930 - 31 maart 2026

We nemen afscheid in familiekring.

Carl en Margie Lombart - Santoyo
Tony
Christof en Sarina

Liam en Lyana
Nathalie

Maylo, Ilayro
Joshua en Maurine

Martine en Luc Lombart - Oeyen
Bob en Daniel
 haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Delen mee in dit verdriet.
haar broer, schoonzus, zus en schoonbroer

Rouwadres: familie Lombart - Kenis
p/a Vanhoof begrafenissen, Turnhoutsebaan 59, 2400 Mol

online condoleren: www.vanhoofuitvaart.be Bijzondere dank aan haar huisarts en het personeel van WZC Ten Hove te Mol.


