
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               Lieve mama, lieve Bobonne
                                                                                                                                                               wat zullen wij u missen.
                                                                                                                                                               Maar ga maar,
                                                                                                                                                               ga maar naar daar waar geen pijn meer is.
                                                                                                                                                               Want als het leven op uw eigen manier
                                                                                                                                                               niet meer tot de mogelijkheden behoort.
                                                                                                                                                               Als leven tellen wordt van ieder kwartier
                                                                                                                                                               omdat door al uw beperkingen
                                                                                                                                                               uw mens zijn wordt verstoord,
                                                                                                                                                               dan gunnen wij u rust.

Simonne MERTENS
Weduwe van Julien VAN DYCK († 18 nov. 1991)

Geboren te Schoten op 24 januari 1931 en thuis zachtjes ingeslapen op 8 april 2024.

Dit melden u:

Marc en Edwina VAN DYCK - DE LEERS
Karin en Paul VAN DYCK - DE BAERE

Kris en Els VAN DYCK - SMET
en hun kinderen en kleinkinderen

Het afscheid vindt plaats in intieme kring

Rouwadres; familie VAN DYCK - MERTENS, 
p/a Vanhoof begrafenissen, Turnhoutsebaan 59, 2400 Mol, online condoleren: www.vanhoofuitvaartzorg.be
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