Er zit een gaatje in mijn leven
Dat niet op te vullen is

Een stukje leegte, een stukje stilte
Een gaatje van gemis

Dat gaatje mag er blijven

Dat plekje heeft ook zin

Ik draag het vol meft liefde mee
En stop er mijn herinneringen in

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Vera Herrmann-Pawellek

weduwe van Siegfried Herrmann

Geboren te Kreuzburg op 08 juni 1939
en zachtjes ingeslapen in Alfons Smet Residenties
te Dessel op 25 juni 2025.



