
Ik verlaat degenen die ik lief heb
en vervoeg diegene die ik lief had.

Lisette LEYS
Weduwe van

Frans LOOS

Geboren te Mol op 29 april 1930
en zachtjes ingeslapen in de Alfons Smet Residenties te Dessel 

op 1 november 2020.

Lijden met een lach en een traan,
woorden soms moeilijk te verstaan,

je hebt het als een moedig mens gedaan.
Wie weet wat jij hebt doorstaan?
Al je liefde heb je ons gegeven,

met die herinnering zullen we verder leven.

Omwille van de coronamaatregelen
vindt het afscheid plaats in intieme kring.

Om uw medeleven te betuigen kan u een kaartje sturen; 
familie LOOS - VAN BAELEN, Duivendongenstraat 4, 2300 Turnhout

of condoleren online www.vanhoofuitvaartzorg.be

Dit melden u:

Luc en Lutgart LOOS - VAN BAELEN

              Rob en Anneleen

              Ief en Tineke
                           Roxan

              Inne en Kristof
                           Liene
                           Laure

              Ellen en Elias       
                                             haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

Haar zus, schoonbroer, neven en nichten

De families LEYS - LODEWYCKX
De families LOOS - GEUENS

Oprechte dank aan haar huisdokter 
en het personeel van de Alfons Smet Residenties te Dessel 

voor hun goede zorgen.

Vanhoof begrafenissen, Turnhoutsebaan 59, Mol 014/311284 www.vanhoofuitvaartzorg.be


