“‘c’est dur de mourir au printemps”
(Jacques Brel)

Het is hard om te overliiden in de lente.

Maar een vertrouwde omgeving,

Omringd met de beste zorgen en vrij van pijn,
Zijn de bloemen die de lente mooi maken

Wij melden u in droefheid maar ook aanvaarding het overlijden van

Clémance Delaet

Echtgenote van
Jan Sannen

Geboren te Mol op 31 maart 1939
en thuis in alle rust overleden op 7 juni 2020
Omringd door haar man en kinderen

Het afscheid vindt plaats in infieme kring.

Eris gelegenheid om Clémance een laatste groet te brengen,
rekening houdend met de nodige coronamaatregelen
op donderdag 11 juni van 19.30 tot 20 u. in funerarium Vanhoof,
Turnhoutsebaan 59, Mol (parking via Bossestraat).

Op een beter ogenblik willen we nog graag een herdenkingsmoment
organiseren voor degenen die moeder genegen waren.

Om de familie toch uw medeleven te betuigen
kan u een kaartje sturen;
Jan Sannen, Maaldersstraat 59, 2400 Mol
of condoleren online www.vanhoofuitvaartzorg.be

Dit melden u:

Jan Sannen
haar man

Rudi Sannen en Brigitte Viskens
Laurien Sannen
Robbe Sannen en Janne Claes
Jakke Sannen

Fabienne Sannen en Henri Mangelschots

Jenny Sannen en Mohamed Kazza
Kammal Kazza en Sarah Van Hoof
Denzel en Senne

Heidi Sannen en Bea Dekeijzer

Haar kinderen en hun partners
kleinkinderen en hun partners
en achterkleinkinderen

De families Delaet en Sannen

Wij willen graag onze dank betuigen aan de Groepspraktik Mol,
in het bijzonder aan dokters Dechamps en Stro en aan vzw Ispahan voor de
zorgen en de bijstand die we van hen kregen.

Vanhoof begrafenissen, Turnhoutsebaan 59, Mol 014/311284 www.vanhoofuitvaartzorg.be



